
 
 

Datum: 25 maart 2026 
 
Naam kind:……………………………………………………………………………….  
 
Deze middag ging het verhaal over:  
In de huizen van de Israëlitische familie is het druk, ze pakken hun kleren, maken eten klaar. Ze gaan naar 
de huizen van de Egyptenaren en willen hun goud en zilver hebben. Nog 1 plaag zal er komen en dan zullen 
ze vrij zijn. In hun huis loopt een bokje  maar die wordt straks geslacht. Het bloed van het bokje wordt 
opgevangen in een schaaltje. Vader smeert met een takje hysop het bloed aan de deurpost, aan de 
zijkanten en aan de bovenkant. De Heere heeft het bevolen, het bloed is een teken: waar Hij bloed ziet, 
gaat Hij voorbij en komt Hij niet naar binnen om de eerstgeborenen te doden. Het bloed van het bokje 
beschermt het gezin in dat huis. Dat bloed wees hen naar de Heere Jezus. Zijn bloed zou ook eenmaal 
gestort worden op Golgotha. Staande, met de jassen en schoenen aan, eten ze de maaltijd van het vlees 
van het bokje, met bittere saus en ongezuurde broden. Dan wordt het stil in het land Gosen. De 
Israëlitische families zitten bij elkaar, zij gaan niet slapen maar wachten op de Heere. Bij de Egyptenaren is 
deze nacht groot verdriet gekomen. Alle eerstgeborenen zijn gestorven, ja ook in het paleis van Farao. Zijn 
oudste kind ligt stil in bed, dood. Dit is de tiende plaag. De Heere maakt geen verschil tussen rijk en arm 
maar wel tussen kinderen die naar Hem luisteren en kinderen die niet naar Hem luisteren. En nu is de straf 
gekomen. ‘Ga, ga weg’ zegt Farao, ‘neem alles maar mee en bidt voor mij’. Hij vraagt niet om vergeving. 
‘Opschieten, anders zullen we allen nog sterven’, zeggen de Egyptenaren. De Israëlieten nemen alles mee 
uit hun huizen en uit de stallen. Met deegklompen gebonden in hun kleren en op hun schouders vertrekken 
de Israëlieten. Een stoet van 600.000 mannen en dan nog de vrouwen en kinderen. Daar gaan ze, lopend de 
woestijn in. Ook jij moet schuilen achter het bloed van de Heere Jezus. Zul je veel bidden, om vergeving! 
 
De leertekst is: Wanneer de Heere het bloed ziet, zal Hij voorbijgaan’ (Exodus 12: 23). 
 
Opdracht: Los deze rebus op. 
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Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (8 april 2026) inlevert op de club, dan krijg je 
een extra spaarpunt!  
Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook een extra punt! 

Oplossing rebus: 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 



 
 


